
Dagprogramma        
         
dag1 aankomst Lissabon 13u15 hotel Lisboa Rua Barata Salgueiro nº 5, Coração de Jesus, 1169-066 Lissabon   
zaterdag         
 14u16 of bus 744 of 91 van aeroporto naar Marquês Pombal  16 haltes +/_8 min 
  14u38 van Marquês Pombal tevoet naar hotel Lisboa   7 min  
         
 15u31 Torre de Bélem 45min     
         
 16u15 monument Padrao dos Descobrimentos     
 16u30 kerk naast met graftombe van Vasco da Gama     
 16u40  en bezoek aan mosteiro dos Jeronimos       

   klooster + toren 10€   van dinsdag tot zondag 
van 10 tot 
17u 

 18u koffie in pasteis de belem  
Rua de 
Belem  3min  

 18u08 of 18u18 terug naar hotel    23 min  
 ofwel rechtstreeks naar start tramlijn 28      
  19u naar tramlijn 28 rondrit     
  Carreira 28, of tramlijn 28, loopt van Prazeres naar het plein Martin Moniz (hier opstappen)door  
   de drie bekendste buurten van Lissabon: de hogergelegen uitgaanswijk Bairro Alto, het moderne  
  winkelgebied Baixa en de volksbuurt Alfama. Het brengt de passagiers naar vier van   
  de zeven heuvels waarop de Portugese hoofdstad is gebouwd.    
  Als je het hele traject aflegt, ben je vijftig minuten onderweg, maar  meestal duurt het   
  veel langer.       
 20u restaurant...       
         
         
dag 2 9u30 We starten deze wandeling door Lissabon in het uiterste noorden van de stad. Daardoor maak je  
zondag  meteen kennis met  een van de heuvels van Lissabon en kan je genieten van een mooi panorama. 
  Maar die Miradouros of mooie uitzichtspunten zal je nog veel ontmoeten met deze wandelroute. 
  Wil je liever wat korter wandelen in Lissabon dan kan je ook vertrekken op het eindpunt (metro  
  Rossio) dat aansluit op de route komende van het noorden van de stad.   
  We wandelen door het hart van Lissabon en komen zowel in het winkelcentrum als het historische  
  gedeelte. Uiteraard vergeten we ook de steile hellingen niet die je kan overbruggen met een   
  kabelspoorbaan of lift. Lissabon is  een stad vol verrassingen.    
          
         
dag 3 9u15 naar Sintra         
maandag  kasteel Penapaleis met lunch      
  terug naar centrum      
  bezoek Oceanario met bus 44 parque das Naçoes    
  of museu Calouste Gulbenkian      
dag 4  met elevador da Gloria van de benedenstad Baixa naar Bairro Alto    
dinsdag  kerk Igreja Sao Roque      
  Convento do Carmo      
  met elevador st justa terug naar Baxia     
  terug naar hotel      
         
 11u30 van hotel naar luchthaven met bus 744     
 aankomst 11u51 vertrek 14u naar Brussel      
         
Restaurants         
         
 Resto do Chapito   onder castelo sao jorge. Reserveer en vraag naar een plaats bij het raam.    

 
Rua da Costa do Castelo, 
1/7, Lissabon, Portugal      

CASANOSTRA.  Travessa da Poço da Cidade 60 in de wijk Bairro Alto.     
         
Esquina de Alfama" een stemmig restaurantje met onvervalste Fado Vadio-muziek in de Rua de San Pedro, 4    
         
"O Pedrouços" de Pina y Tavares, gelegen aan de Taag, tussen het treinstation en Hendrik de Zeevaarder:(AV. Brasilia) :  

 Av.Brasília Doca de Belém  
Lisboa - Lisboa  (1300-
598)      



         
 "Republica da Cerveja",        
 Passeio das Tágides Pavilhão SS-04 - Parque das Nações Lisboa 1990-280 LISBOA, Lissabon, Portugal  
Op weg van de Miradouro de Santa Luzia, opzij van de kerk ga je naar boven(richting kasteel van Jordi, en je komt op een pitoresk pleintje,  
waar zich enkele restaurantjes bevinden. Rechts bovenaan, ga je lekker iets eten of drinken op het terrasje en krijg je live en volledig gratis  
een prachtig fado concert door de baas José Matoso en zijn ganse familie!!     
         
Yasmin en La Moneda.  Vlakbij metrostation Cais do Sodré   Rua de Modena;   
         

 


